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Beste lezer,

Voor u ligt alweer de najaars Landbode van 2023. Na een moeilijke tijd rond de sluiting van de  
Kwekerij Osdorp begin dit jaar is de cliëntenraad in een weer iets rustigere periode aangekomen. We hebben 
twee locaties bezocht in buurt van Amsterdam en met eigen ogen kunnen zien dat een deel van de oud  
Kwekerij deelnemers goed terecht is gekomen. Dat is goed om te zien. In deze Landbode doen we verslag  
van dit bezoek.

Ook is er een kerstgroet van onze bestuurder Hillie en een overzicht van de punten die besproken zijn in de 
raad afgelopen maanden.

Zijn er vragen of opmerkingen, mail ons dan gerust: clientenraad@landzijde.nl

We wensen eenieder fijne dagen en een mooi 2024 toe.

Namens de centrale cliëntenraad Landzijde.

Franklin Berndsen

De volgende zaken zijn aan de orde geweest in  
de cliëntenraad:

•  We hebben een toelichting gehad over een pilot: 
Behandeling op de zorgboerderij. Omdat de  
zorgboerderijen juist een plek zijn waar niet  
behandeld wordt, volgt de cliëntenraad deze  
ontwikkeling met extra aandacht. In januari staat 
het weer op de agenda. 

•  De sleutels van de Kwekerij Osdorp zijn definitief 
ingeleverd.

•   Naar aanleiding van een ongeval op een zorgboer­
derij is er nu een individuele risicosignaleringslijst. 
Deze wordt bij de voorbereiding van de evaluatie 
door de boer gebruikt en veranderingen worden bij 
de evaluatie besproken.

•   De cliëntenraad heeft gewerkt aan een verbetering 
van goede informatie door mee te werken aan de 
website met persoonlijke verhalen en er is een 
speciale editie van de Landbode gemaakt om uit 
te delen op beurzen en aan mensen die interesse 
hebben in Landzijde. Landzijde heeft ook geïnves­
teerd in verbetering van het cliëntenportaal. 

•   Er komt een pilot Rust Thuis. Een zorgcoördinator 
zal extra aandacht gaan geven aan cliënten die 

uitvallen op de zorgboerderij. Zo hoopt Landzijde, 
waar mogelijk, een extra steun te kunnen bieden 
aan mensen die om wat voor reden uitvallen en 
hopelijk met wat extra aandacht weer op weg  
geholpen kunnen worden. Maart 2024 zal deze 
pilot in de raad verder besproken worden. 

•   En tot slot hebben we weer meegekeken met de 
financiële uitgaves en inkomsten van 2023 en is 
de begroting voor 2024 goed gekeurd. Landzijde 
is een financieel gezonde organisatie. 

•   De regelmatige ophokplicht van de kippen hebben 
doen besluiten dat de kippenhokken van Landzijde 
voor de voedselbank niet meer voldoen. Ze zijn  
te klein. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe onder­
komens die tijdens een eventuele ophokplicht ook 
ruim genoeg zijn. 

•   We maken ons zorgen over de blauwtong onder 
de schapen en koeien. Het volgende boerderij­
bezoek gaan we op bezoek bij een getroffen 
boerderij van de blauwtong en van de vogelgriep. 
We willen graag weten wat voor invloed dit heeft 
gehad ook op de bezoekende deelnemers. 

Het is het begin van een maand vol feestdagen, lichtjes en huiselijkheid. Dat 
is niet voor iedereen gemakkelijk. Verdriet en verlies is juist in deze periode 
soms extra voelbaar. Het ritme op de boerderij, het samen werken, de dieren 
en hopelijk prachtige zonnige winterse dagen buiten helpen dan enorm.

Het werken met dieren brengt ook verlies met zich mee. Deze week zijn op 
een van de zorgboerderijen alle kippen geruimd vanwege de vogelgriep en een 
aantal boeren hebben last van blauwtong onder de schapen en koeien. Veel 
schapen zijn dood gegaan en afgevoerd. Dit maken jullie van dichtbij mee. Met 
het donkere regenachtige weer erbij wordt dit zo snel een sombere kerstgroet. 

Maar kerst is een oud feest dat leven en dood dicht bij elkaar brengt. We 
vieren de terugkeer van het licht. Dat kan in de vorm van de baby Jezus, maar 
ook in het kader van de zonnewende. De donkerste dagen zijn eind december 
weer ten eind. Ieder jaar vieren we dit weer en bevestigen zo met elkaar dat 
periodes van licht en donker elkaar afwisselen. 

Ik wens iedereen in 2024 toe volop te genieten van de lichte tijden en weet 
dat in donkere periodes altijd ergens een kaarsje voor je brand. Je bent wel­
kom op de zorgboerderij. 

Hillie Faber 
Bestuurder

Kerstgroet 2023



Dinsdagochtend 10 oktober, we rijden met 
zes cliënten en de ondersteunster van de 
cliëntenraad van Landzijde in een gehuurd 
busje. Het is een automaat. We rijden naar 
Zunderdorp. Vandaag gaan we twee locaties 
bezoeken van “Zorgboerderij Ons Verlangen”.

Eerst rijden we naar de Bloemendalergouw. Op deze 
locatie worden we verwelkomd door Christine en Bea. 
Christine is de dochter van een boer. Bea werkt hier al 
acht jaar. We krijgen koffie en een koekje en dan een 
rondleiding. Deze locatie moet nog helemaal opgeknapt 
gaan worden, dat is nu ook een onderdeel van de werk­
zaamheden. Er staan kleine vierkante huisjes.  
De meeste zijn niet meer bewoond. Er wonen hier nu 
nog twee mensen. Op de locatie Liergouw wonen 30 
mensen en op Broekergouw 17 mensen. Gouw is een 
oud woord voor slootje, waar er hier heel veel van zijn.

Er zijn meerdere kassen, zowel van glas als van plastic. 
Jos vertelt enthousiast over zijn nieuwe projecten. Zo 
teelt hij witlof in bakken met water en stro die in een 
kas staan. De witlofpennen gaan eerst een jaar de  
koeling in en dan in die bakken. Met drie weken komen 

de witlofkroppen erop te staan. Ook is Jos begonnen 
met het kweken van champignons in een bak met 
grond. Ze vermeerderen zichzelf. In deze kas groeien  
verder prei en paprika. Deze worden gebruikt om 
mee te koken. Buiten heeft Jos bakken met rabarber, 
snijbiet en rode boerenkool. Ook staan er kleine fruit­
bomen en er is een wildbloemen pluktuintje.

Het jongvee, zo’n 10 á 12 pinken, staat momenteel 
buiten. De kalveren komen van de locatie Lexmond in 
Utrecht en als ze gedekt kunnen worden gaan ze daar 
weer naar terug.

De zeven kalkoenen hebben een heel mooi verblijf,  
net als de sierduiven, sierkippen en de legkippen.  
Het harken van de vogelverblijven is een fijn klusje, 
aldus Jos

Op deze locatie, Bloemendalergouw, werken tussen  
de vijftien en twintig deelnemers per dag. Er zijn hier 
tien deelnemers die van de Kwekerij zijn gekomen.  
Het was voor de oude deelnemers wel erg wennen dat 
er opeens een hele groep bij kwam.

Dit is ook de locatie waar Franklin, voorzitter van de  
cliëntenraad, werkt. Hij komt op de maandagen en 

Locatiebezoek twee locaties van

Zorgboerderij Ons Verlangen

houdt zich vooral bezig met maaien met de bosmaaier.

We praten met een oud­ deelneemster van de Kwekerij 
over de overstap. Ze vertelt dat de Kwekerij echt heel 
anders was. Het landschap is ook heel anders, maar 
goed. Het is hier mooi, rustig en lekker warm. Ze komt 
elke maandag en dinsdag van negen uur tot drie uur. 
Om half elf is er koffiepauze en om half één de lunch. 
Gisteren hadden ze pannenkoeken. Soms zijn er eieren 
of gewoon brood of tosti en melk en karnemelk. Volgens 
Franklin wordt er één keer per week gekookt.

Cathleen overhandigt het tegeltje van de cliëntenraad 
met de tekst “Een dag niet geboerd is een dag niet 
geleefd.”

Dan rijden we achter Bea aan naar de tweede locatie.  
In het busje vertelt Franklin: Je hebt hier zo veel vrij­
heid. Er heerst geen tijdsdruk. Er wordt niet zo op je 
gelet en je hoeft niet de hele dag op een stoel te zitten. 

Al snel zijn we bij de Broekergouw. Ook hier leidt Bea 
ons rond. Op deze locatie komen er rond de 45 mensen 
per dag. Ze zijn verdeeld in vijf verschillende teams 
met ongeveer acht deelnemers per team. Zo zijn er een 
onderhoudsteam, een zuivelmakerijteam, een kantine­
team, een winkelteam en een kleine dierenteam.  
Eens in de drie maanden is er een vergadering en  
mogen mensen van team wisselen, in de praktijk  
gebeurt dat nauwelijks. 

We kijken bij de varkens en biggen in hun ruime  
buitenverblijven. Bij de konijnen staat een bankje zodat 
de ruimte als time out plek gebruikt kan worden. Je 
kunt er met een konijn op schoot weer tot rust komen. 
Er wordt gewerkt met pictogrammen en dit blijkt ook 
voor de mensen die wel goed kunnen lezen erg prettig 
te werken. We kijken ook even bij het konijnenpension, 
waar mensen hun konijn kunnen laten logeren,  
bijvoorbeeld tijdens hun vakantie. Ook bewonderen we 
het pasgeboren caviaatje, erg schattig!

Op deze locatie was de groep deelnemers al groter en 
zijn de deelnemers van de Kwekerij een hele mooie 
aanvulling. Er is nu meer evenwicht en de groepen 
blijken heel fijn te mixen.

De melk van de melkkoeien is 
voor eigen gebruik en voor de 
automaat op locatie Liergouw 
en gaat naar de Jumbo  
en meerdere hotels in  
Amsterdam.

Er is ook een interne winkel op het terrein. Het winkel­
team kijkt elke week wat er waar in de aanbieding is en 
gaat dan inkopen. Ze bezorgen ook bij de woningen.

Buiten staan er nog schapen. Helaas heeft ook hier 
het blauwtong virus toegeslagen. Soms denken ze een 
schaap er doorheen gesleept te hebben en overlijdt het 
een paar dagen later alsnog, erg triest. Op deze locatie 
hebben ze geen kippen meer omdat ze al twee keer 
geruimd zijn in verband met de vogelgriep en ook is  
er te weinig binnenruimte om ze langdurig op te  
kunnen hokken.

Franklin merkt op dat het structureel bijzonder goed in 
elkaar zit. We nemen afscheid van de Bloemendaler­
gouw en rijden naar het dorpje Holysloot om te lunchen 
bij restaurant Het Schoolhuis. 

Er is een wegafsluiting en na wat twijfelen besluiten 
we toch bij de andere auto’s in de berm te parkeren. 
Vervolgens wandelen we naar het restaurant, waar we 
in de tuin plaats nemen. Het is er stil en zonnig. Vanuit 
de heg kijken vele mussen geïnteresseerd naar onze 
lekker belegde broodjes. Dan lopen we terug naar het 
busje en… blijken we vast te zitten in de veengrond. 
Dat het busje een automaat is maakt het er ook niet 
makkelijker op. Eerst krijgen we hulp van mannen van 
de gemeente. Ze leggen takkenbezems voor de wielen 
en helpen duwen, maar het busje wil niet los raken. 
Franklin heeft een man met een graafmachine gespot 
en gaat erop af. Ze rijden naar ons toe en hij trekt met 
zijn graafmachine het busje de weg op. We kunnen 
verder. Iedereen heeft zijn eigen bestemming.

Een dag niet 
geboerd is een dag 
niet geleefd.


